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Zien wat kan
een vrije weergave van psalm 27

Dit is mijn verlangen: 
thuis te zijn bij God.
Licht en veilig.

Uw nabijheid wil ik zoeken, God,                                       
neem mij liefdevol aan.

Vaak ben ik bang.
Dan zou ik willen dat iemand 
van boven kwam
om mij gerust te stellen.
Dat iemand zou zeggen:
oorlog of crisis of dreigende 
toekomst,
ik ben bij je.

Graag zou ik moedig leven,
op grond van godsvertrouwen mijn 
weg gaan.
Beschermer van anderen. Baken 
van hoop.
Maar angst heeft in mij 
een vaste plek bezet.

Ik heb alleen maar mijn verlangen,
als een strohalm hou ik eraan vast:
onder het hemeldak veilig zijn
met al die andere mensen:
licht en geluk.

Ik wil moedig zijn als het anders 
gaat.
Als mensen komen met hun boze 
doen en laten.
Met geweld.
Telkens weer zal ik het tegen 
mijzelf 
en zachtjes misschien 
ook tegen anderen zeggen:
Hoop op God.
Wees sterk en moedig.

Door U leven en zijn wij.
U bent vriendelijk. Een regenboog 
van genade.

bijEen Zien wat kan
Vlam van liefde, hoop die ons doet leven,
hoor ons lied, een lofzang uit ons hart.
Gij de bron van vred’ en eeuwig leven,
laat ons veilig voortgaan aan uw hand

- refrein hymne voor het Jubeljaar 2025
originele tekst van Pierangelo Dequeri

Door U leven en zijn wij.

Ik wil hopen op U.
Met heel mijn hart. Mijn leven 
lang.

Mijn licht – mijn rots – mijn heil.
Licht op in mij. Licht óók op in mij. 
Houd mijn hoop sterk. Mijn armen 
wijd. Mijn geloof jong.

>>

(geschreven ná de Kirchentag, 
waar Psalm 27 één van de 
dragende bijbelteksten was; met 
dank aan de inspirerende woorden 
van anderen; gelezen in de viering 
op Hemelvaartsdag)

Martine Nijveld
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Elke 25 jaar wordt in de roomskatholieke kerk een 
Jubeljaar gehouden. Het beeld op de cover is het 
logo en het verbeeldt het thema waar aandacht 
voor wordt gevraagd. We zien vier gestileerde 
figuren, de mensheid komend uit alle windstreken. 
Kleurrijk, divers, anders maar samen op weg. Ze 
houden elkaar vast en ondersteunen elkaar. 

De eerste figuur houdt zich vast aan het kruis dat 
overgaat in een anker. Ds. Martine Nijveld vertelde er 
over op de oecumenische pinkstermanifestatie. Op de 
website staat haar hele toespraak, de moeite waard 
om te lezen.

Het beeld laat ook op allerlei manieren zien wat we 
met het thema “Zien wat kan” beogen.

Zien wat kan, deze woorden kwamen boven toen we 
het gemeentelid Jet Makkinga uitnodigden voor een 
interview. Mooi om te lezen hoe Jet op haar wijze 
laat zien hoe zij dat in haar leven gestalte geeft (zie 
pagina. 7). 

In een zelfgeschreven vertolking van psalm 27 laat 

ds. Martine Nijveld in het hoofdartikel zien hoe deze 
psalm vandaag gelezen en gehoord kan worden. We 
kunnen haast niet anders dan het plaatsen in de 
context van het hier en nu.

De jeugdwerkers vertellen en laten zien hoe ze op 
een creatieve wijze werken aan een mooie plek voor 
kinderen en jongeren. Een plek waar ze zichzelf 
kunnen zijn en ontdekken wat geloven en kerkzijn 
vandaag voor hen kan betekenen. We hopen daarom 
ook met hen dat de oproep voor nieuwe leiding 
voor bijvoorbeeld de kindernevendienst gehoord zal 
worden.

Je laten inspireren, dat leest u in verschillende 
artikelen. Gemeenteleden bezoeken daarom de 
Kirchentag, u wordt uitgenodigd mee te gaan naar 
het Inspiratiefestival op Terschelling maar het kan 
ook gewoon door de zomerinstuif te bezoeken of de 
activiteiten van Zin op Zondag in de Oude Kerk.

Hannie Luiten
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Zingen voor de Vrede

Als predikanten in de regio rondom Arnhem zijn we verbonden in 
de ‘werkgemeenschap’. We ontmoeten elkaar een paar keer per 
jaar rondom een thema, we delen wel en wee, inspiratie, zorgen én 
plannen. 

Het is een mooie groep bij elkaar en zelf vind ik 
de bijeenkomsten altijd weer waardevol. Leuk ook 
om deze groep ‘voor te zitten’. Onlangs hadden 
we een intens gesprek over de oorlog in Oekraïne, 
vernietiging in Gaza, onrust op zoveel plekken. Het 
houdt ons (allemaal) erg bezig en we vroegen ons af 
in hoeverre we ons (durven of kunnen) uitspreken bij 
heikele onderwerpen. Welke woorden spreek je uit en 
welke niet? Ga je openlijk naar een demonstratie in 
Den Haag om een rode lijn te vormen, of juist niet? 

We hadden het over verbinding, polarisatie, het 
radicale midden. Bij de opening die ochtend, steeds 
door een andere collega verzorgd, zongen we bij de 
vleugel de hele liturgische kalender door – van Kerst 
tot Pinksteren en verder- met liederen van Henk 
Jongerius. 

Er ontstond mooie samenklank en het zingen had 
ons inspiratie en energie gegeven. Zo ontstond het 
plan om als predikanten te gaan ‘Zingen voor de 
Vrede’. Want zíngen kan altijd en hoe mooi is het 
als predikanten ook dáárin voorgaan. Liederen over 

vrede, liederen die ons raken, troosten, opwekken, 
we gaan ze met een groepje (emeritus) predikanten 
zingen in de Oude Kerk, op 29 juni in de namiddag. 
Welkom om mee te zingen! Met een kleine of 
grotere groep bij elkaar, ík ga er – ondanks alle 
sprakeloosheid ook - van genieten! 

En wens ik jullie allemaal een mooie, hoopvolle zomer 
toe.

Irene Pluim

Uitgestelde ontmoeting

Onlangs kreeg ik een rondleiding door het gemeentehuis van 
Hilversum. De architect van dit Raadhuis is Willem Marinus 
Dudok. De gids vertelde dat Dudok o.a. werkte met het principe 
van de ‘uitgestelde ontmoeting’. Bij het inlopen van een gang zie 
je niet waar die heen gaat. Een trap naar boven geeft nog geen 
vermoeden van wat je te wachten staat. 

Deuren zitten net ergens anders 
dan waar je ze verwacht. Dudok 
stelt de ontmoeting uit. Altijd 
moet je een bochtje om (of nog 
één). Altijd moet je verder kijken. 
In beweging komen. Van je plek 
komen. Een draai maken. Ik moest 
eraan denken toen we nadachten 
over het thema voor dit nummer 
van bijEen: zien wat kan. 

Ook dat vraagt om verder 
denken, om verder zien dan wat 
voorhanden is. Waarbij je dan, als 
je de trap neemt, de deur opent, 
de hoek omkijkt, een extra stapje 

zet, een blik werpt op ‘achter het 
muurtje’, verrast kunt worden door 
iets moois, een uitzicht, iets nieuws, 
iets anders.

Zien wat kan: het is ook de 
uitdaging waarvoor het kerkasiel 
gesteld wordt, in Kampen. Ook 
wij leveren met enige regelmaat 
een bijdrage (de volgende op 22 
juli). Je zou kunnen denken dat 
er geen uitweg is voor de mensen 
aan wie De Open Hof onderdak 
biedt. En we weten ook niet hoe 
het zal gaan. Maar hoophouden is 
zien wat kan en doen wat kan. In 

menselijke warmhartigheid. 
En dan is het ook nog zomertijd: 
dat we elkaar zien zoals kan: met 
ogen van warmte en liefde.

Martine Nijveld
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In memoriam

Adriana Opperman-Terlouw, 21 december 1936 – 12 april 2025
Adrie Terlouw werd geboren in Aalsmeer. Ze groeide op in een groot gezin, het leven door hecht verbonden. 
Ze werd gezinsverzorgster. Ze trouwde met Jan Willem Opperman en kwam in Oosterbeek wonen. Door haar 
huwelijk werd ze moeder van zijn beide jonge kinderen. Adrie gaf zich voor de volle 100 % voor haar gezin. En 
stond ook voor anderen klaar. De laatste jaren woonde ze in het Schild in Wolfheze, waar ze met lieve aan-
dacht werd omringd. Door Henk en Roelie, Gerda en Peter, in verbondenheid met hun (klein-)kinderen. Adrie 
werd 88 jaar. Boven de rouwkaart stond ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest’. Een woord van Jezus, dat 
Adrie tot het hare maakte. Ze leefde met psalmteksten. Geloven gaf haar troost. In dankbaarheid om alles 

wat zij mocht betekenen hebben we haar toevertrouwd aan de Eeuwige. Adrie is begraven op begraafplaats Noord in Ooster-
beek. (MN)

Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Hendrikus (Henk) van de Weerd, 1 september 1939 – 17 mei 2025
Op 17 mei overleed Henk van de Weerd. Hij werd 85 jaar. Samen met zijn vrouw Rietje had hij een groente-
zaak in Oosterbeek, eerst op de hoek Backerstraat/Noorderweg, later aan de Weverstraat. Ook was hij één 
van de kosters van de Oude Kerk. Daar werkte hij veel samen met ds. Valk, die bij zijn uitvaart goede woorden 
gesproken heeft. De laatste jaren woonde Henk in woonzorgcentrum Hoogstede. Rietje ging dagelijks naar 
hem toe. En elke dag kreeg hij bezoek: van zijn kinderen en  kleinkinderen of nog weer anderen. In grote trouw. 
Liefdevol werd hij er verzorgd. Henk is rustig ingeslapen. Hij is begraven op natuurbegraafplaats Koningsak-
ker. Op de grond waar Rietje is geboren en ook nu vlakbij woont. In liefde blijvend verbonden. (MN)

Aandacht voor ...

Er zal in september geen 
startzondag zijn. Deze maand 
zit altijd zo vol met verschillende 
activiteiten buiten en binnen 
de kerk, herdenkingen rond 
de Airborne, een start voor de 
jeugd in Schaarsbergen, dat de 
startzondag onvoldoende tot zijn 
recht komt. Het nieuwe jaarthema 
“gezegend en gezonden” wordt in 
oktober gestart. Dit thema komt 
uit het nieuwe beleidsplan, waar 
de komende periode hard aan 
verder gewerkt wordt.

Aan de ontwikkeling van de 
plannen rond de kosterswoning 
lijkt nu het einde in zicht te 
komen. Zodra zekerheid is over de 
definitieve gang van zaken hoort u 
hier meer over.

In september wordt nog eenmaal 
bij elkaar gekomen om de plannen 
voor het jeugdwerk definitief af 
te ronden. Onder leiding van 

V
an de kerkenraad

Hanna Oosterlee is de afgelopen 
maanden hard, creatief en 
constructief nagedacht om de 
plek van onze jeugd in onze kerk 
inzichtelijk te maken; wat kunnen 
we doen om in de toekomst onze 
jeugd voldoende ruimte te bieden.

Tijdens de kerkenraads-
vergaderingen in mei en juni zijn 
de jaarrekeningen van het College 
van Kerkrentmeesters (CvK) en 
van de Diaconie goedgekeurd. 
Zowel het CvK als de diaconie 
proberen op een zo verantwoorde 
wijze om te gaan met de hun 
beschikbaar gestelde gelden. 
We zijn dankbaar dat ook op 
deze plekken in de kerk steeds 
weer mensen opstaan, die hun 
verantwoording hiervoor nemen. 

De diaconie en het pastoraat 
hebben in de zomermaanden 
een drietal instuiven gepland, 
waardoor u ook in deze periode 

Nu de zomervakantie met rasse schreden nadert, wordt binnen de 
kerkenraad nog zoveel mogelijk afgehandeld van alle onderwerpen 
waar we mee bezig zijn. Na de vergadering op 19 juni komt de 
kerkenraad pas in september weer bij elkaar. Het moderamen, 
bestaande uit de beide voorzitters, de predikanten en de scriba, 
spreekt elkaar nog in juli en indien nodig in augustus.

elkaar kunt ontmoeten met spel en 
maaltijd. De precieze data vindt u 
in de zondagsbrief.

We mogen nu gaan uitkijken naar 
een periode van rust, om dan in 
september weer met volle kracht te 
starten.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba
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Ook in uw
woonplaats!

uitvaartverzorgingrutgerstroink.nl 
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520
 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilder-

werk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van 
de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens
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Wat kan, kan.

“Ik had een fijne, leuke baan, 
waarin ik mijn creativiteit en 
betrokkenheid bij mensen goed 
kon inzetten,” zegt Jet Makkinga. 
“Helaas kon ik dit niet blijven 
doen.”

Aanvankelijk is Jet werkzaam 
als activiteitenbegeleider in 
de gehandicaptenzorg. Een 
herniaoperatie maakt daar 
een eind aan. In 2018 krijgt ze 
bovendien een ontsteking in haar 
nek. Inmiddels werkt ze dan als 
intercedent bij een uitzendbureau 
voor zorgpersoneel. Ook dit werk 
kan ze niet blijven doen vanwege 
chronische pijn aan schouder en 
arm. 

“Ik wil dolgraag iets doen, maar 
het probleem is dat ik ondanks 
heel veel revalidatie nog steeds 
chronische pijnklachten heb 
en niet lang achter elkaar met 
werkzaamheden bezig kan zijn. En 
door de onvoorspelbaarheid en 
grilligheid van mijn klachten, pas 
ik in geen enkele functie die bij me 
zou passen en zo kom ik in de WIA 
terecht.”

Als je je steeds moet aanpassen 
aan je lichamelijke beperkingen, 
lijkt het me moeilijk om positief te 
blijven, maar bij Jet is dit niet het 
geval, in elk geval nu niet meer.
Als iemand positiviteit uitstraalt, 
is zij het wel. Altijd op zoek naar 
activiteiten die ze wel kan doen en 
altijd op zoek naar mogelijkheden 

om andere mensen te helpen of te 
ondersteunen. Hoe fijn is het dan 
als andere mensen ook begrijpen 
dat Jet niet zo lang door kan gaan 
als een ander. Ze weigert om op 
te geven, maar het kan soms niet 
anders. Eén van haar slogans is 
dan ook: wat kan, kan!

Zo heeft Jet ook meegeholpen bij 
de voorbereiding van de Top-2000 
dienst. Zelf draagt ze ook een lied 
aan: Thankful. Het lied wordt in 
de dienst gezongen door ds. Irene 
Pluim. Ontroerend dat Jet deze 
keuze heeft gemaakt, terwijl ze 
met ingrijpende tegenslagen te 
maken heeft.

Voordat wij het gesprek gaan 
hebben, stuurt Jet me heel veel 
positieve zinnetjes, zoals:
• Kleine stapjes zijn ook stapjes
• Je kan meer dan je denkt
• When it rains, look for the 

rainbow; when it’s dark, look 
for stars.

Het is me vooraf al duidelijk: Jet 
denkt steeds in mogelijkheden.
Sinds 2020 woont ze in onze 
gemeente en wil ze er ook graag 
onderdeel van zijn.

Ook hier is ze op haar positieve 
manier bezig. Zoeken naar wat wel 
kan. Jet voelt zich prettig in onze 
gemeente; ze voelt zich gezien, 
maar is ook bezig andere mensen 
te zien en te helpen. Hoe kan ik 
het voor andere mensen prettig 

maken, lijkt haar motto.
Een mooi voorbeeld geeft ze 
daarvan uit haar tijd in de 
gehandicaptenzorg. Dove mensen 
plezier laten beleven aan muziek. 
Hoe doe je dat? Ze heeft deze 
mensen de Bolero van Ravel laten 
beleven door trillingen van het 
waterbed. 

Ik wens iedereen toe tegenslagen 
en frustraties om te kunnen zetten 
in iets positiefs. Hopelijk inspireert 
dit gesprek u/jou ertoe.

Dank aan Jet voor dit inspirerende 
gesprek!

Opgetekend door Joke Weening

G
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oord



bijEen 8

A
ct

iv
it

ei
te

n

De Kerkgroepen Diaconie en 
Pastoraat organiseren ook dit 
jaar weer een zomerinstuif. Een 
middag met ontmoeting, een spel 
of activiteit en ter afsluiting een 
maaltijd. Bij het uitkomen van deze 
bijEen is de eerste al geweest. 
Wilt u aanwezig zijn, noteer dan 
de komende twee dinsdagen in uw 
agenda: 8 juli en 12 augustus en 
meld u aan. Heeft u een dieet of 
wilt u opgehaald worden, geef dat 
dan door bij uw aanmelding. 

Vanaf 16.00 uur bent u welkom 
in de Vredebergkerk, rond 17.30 
uur gaan we aan tafel en om 
ongeveer 19.00 uur sluiten we deze 
ontmoeting af. 

Iedereen is welkom deze middag, 
dus neem gerust uw buren, 
vrienden of familielid mee. Voor de 

Zomerinstuif

Kerklunch

We kijken terug op een mooi seizoen met interessante 
sprekers en goede gesprekken tijdens de lunch. 
Voor het komende seizoen hebben we alweer een 
aantal afspraken gemaakt. Onze eerstkomende 
bijeenkomst organiseren we samen met het Inloophuis 
en de Kerkgroep Pastoraat. Omdat het vorig 

Inspiratiefestival op Terschelling: 17-19 oktober 2025

Voor wie de Kirchentag gemist heeft, of wat meer 
van kleinschalig houdt, ook in Nederland hebben 
we een inspiratiefestival. 

Dit landelijke oecumenische festival vindt iedere twee 
jaar plaats op Terschelling, in kerkjes, theater, school, 
schip en buitenlucht. Het eiland geeft een bijzondere 
en eigen sfeer aan het geheel. Dit jaar is het thema: 
“Jutten: je laten inspireren door wat je zomaar vindt.” 

Iedereen die geïnteresseerd is in geloof en zingeving, 
betrokken bij kerk of gewoon op zoek naar wat 
inspiratie: Welkom! Een paar dagen met workshops, 
lezingen, theater, vieringen. Net als voorgaande 
editie(s) trekken collega Martine en ik er samen 
op uit en vinden we het leuk als er mensen uit de 
gemeente meegaan. 

We kunnen samen reizen, op het eiland onze eigen 

organisatie is het fijn om te weten 
hoeveel mensen we ongeveer 
kunnen verwachten.

U kunt zich aanmelden bij Rika 
Gerritsen (026 3333872,
rika.gerritsen@xs4all.nl) of bij 
Jannie van Doorn (06 44658321, 
jsvdoorn@xs4all.nl).

Na afloop staat er een giftenbus 
voor uw vrijwillige bijdrage. De 
gemaakte kosten vergoeden we 
graag aan de kookvrijwilligers 

en denken daarom aan een 
richtbedrag van € 5,- p.p. 

keuzes maken en hier en daar samen optrekken. We 
hebben al bedden in de Stay-Okay gereserveerd, 
er zijn er nog vrij! Meer info of nu al weten dat je 
meegaat? Neem contact op met ds. Irene Pluim! 
Zie ook: www.inspiratiefestival-terschelling.nl

jaar zo gezellig was, zijn we op dinsdagmiddag 
23 september weer te gast in de Boschhoeve in 
Wolfheze. Hou tegen die tijd de zondagsbrief in de 
gaten voor meer informatie.

Rike, Philippine en Kathy

Kookvrijwilligers gezocht
Voor bovenstaande activiteit 
zijn we nog op zoek naar 
kookvrijwilligers. U helpt ons 
door op een van de aangegeven 
datums iets te koken voor 4-6 
personen. In overleg is veel 
mogelijk. Kunnen we op u 
rekenen?
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Preview Thee met Thema

De werkgroep legt momenteel de laatste hand 
aan het programma voor het komend seizoen. We 
hebben besloten om het aantal bijeenkomsten 
te beperken tot zes, vanwege soms onhandige 
samenloop met Airborne-activiteiten in de maand 
september, en de maand mei die voor velen al in 
het teken staat van vrije weekends en vakantie. 

De eerste bijeenkomst is op 26 oktober, dan neemt 
Oosterbeker Fons Goselink ons mee in het recente 
verleden en de toekomst van de landbouw in ons land 
in het kader van de geopolitiek. 

Op 23 november vertonen we de film Where are 
you, Adam, over het leven en de spiritualiteit van de 
monniken op Athos in Griekenland. Inleiding door 
Katia Novikova uit Oekraïne die ook betrokken is bij 
de filmmakers. 

Vervolgens op 25 januari een ontmoeting 
met Niloofar Azamian uit Arnhem, die op een 

heel bijzondere manier zorgt dat talenten van 
vluchtelingen benut worden, en haar ervaringen deelt 
met ons. 

Voormalig IKON-pastor Bram Grandia, een oude 
bekende van Thee met Thema gaat op 22 februari 
met ons in gesprek over het thema Ontmoeting. 

De wereld van de Islam in de Nederlandse 
samenleving is het thema op 22 maart met 
Wolfhezenaar Bas van Helden. Op onze laatste 
bijeenkomst op 26 april is het thema circulaire 
economie, waarvoor wij Annemieke ter Heijne, 
hoogleraar milieutechnologie aan de WUR 
ontvangen. 

Naast folders zal weer via de gebruikelijke media 
gepubliceerd worden.

Werkgroep Thee met Thema,
Leen van Doorn

Preview oecumenisch Leerhuis

Het Leerhuis komt met acht bijeenkomsten rond de titel “Apocalyps 
als spiegel van de tijd”. De boeken Daniel en Openbaring van (van 
Jezus aan) Johannes behoren tot de zogenaamde apocalyptische 
literatuur in de Bijbel. Zij hebben beide een sterk profetisch 
karakter waardoor ze vaak met elkaar in verband worden gebracht. 

Het woord apocalyps betekent 
onthulling of openbaring 
van gebeurtenissen in een 
turbulente tijd. Gebeurtenissen, 
die ten diepste worden gepeild, 
doorzichtig gemaakt.  

Moeilijke boeken en voor veel 
lezers vaak onbegrijpelijk. Toch is 
het boeiende literatuur ondanks de 
bizarre beelden, vreemde visioenen 

en ingewikkelde symboliek.

Want, karakteristiek voor 
apocalyptische literatuur is, 
dat  het gelezen moet worden 
als troostboek, ontstaan in een 
situatie van bedreigd bestaan. 
Auteurs en hun gemeenschappen 
werden bedreigd door de  politieke 
structuren en het onrecht in de 
wereld. 

Het houdt zich bezig met het 
einde en de ondergang van de 
wereld van de verdrukker. Daarbij 
gaat het niet om schrikaanjagende 
voorspellingen over het einde 
van ónze wereld, maar om een 
verwachting betreffende de 
ineenstorting van de vreemde 
overheersing waaronder men in de 
eigen tijd gebukt ging.

Er komen weer folders en affiches.

Gerard Groot Zwaaftink

Zin op Zondag

Kleine concertjes
Na twee goedbezochte concerten met mooie muziek 
in de Oude Kerk wachten ons nog twee concerten in 
juli en augustus. 

Zondag 13 juli speelt Blaaskwintet Rigoletto 
muziekstukken van Danzi, Dvorak, Gounod en Brahms. 
Zondag 10 augustus spelen Janneke de Vries blokfluit 
en Arie Vonk (kist)orgel werken van Vivaldi en Bach 
tot Debussy en Autenrieth.

Aanvang is 17.00 uur en de toegang is vrij met 

een collecte bij de uitgang die bestemd is voor het 
onderhoud van de Oude Kerk en de onkosten. 

Taizevespers
De Taizé-vieringen zijn vespers waarin de spiritualiteit 
van Taizé wordt vormgegeven, er is zang, muziek en 
er worden teksten gelezen. Welkom op 27 juli en 24 
augustus van 16.30 tot 17.00 uur.

We hopen velen van u hierbij te ontmoeten!
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Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten

Tieners: elke zondag welkom en elke eerste en 
derde zondag van de maand tienergespreksgroep

Kindernevendienst XXL: “Meer dan je eigen kerk”

Op 18 mei kregen we in de kindernevendienst XXL 
twee gasten op bezoek: Roseline Enklaar en Hette 
Domburg. Roseline liet ons zien hoe het er in de 
katholieke kerk aan toe gaat – met echte hosties 
én brandende wierook, die we goed konden ruiken. 
Daarna nam Hette ons mee op reis naar Zuid-
Amerika en Afrika. Hij haalde allerlei bijzondere 

spullen uit zijn tas: een Onze Vader in het Spaans, 
kleurrijke doeken en sieraden. We hoorden over 
kerkdiensten met dans, trommels en zang in de 
buitenlucht. Wat een verschil met hoe wij het gewend 
zijn. Maar één ding was overal hetzelfde: mensen die 
samenkomen om God te eren.

Overstapviering

Op zondag 29 juni is de 
overstapviering: kinderen uit groep 
8 zetten grote stappen: van groep 
8 naar middelbare school (en dat 
is de grootste stap, zeiden ze zelf 
bij de voorbereidingsbijeenkomst), 
van kindernevendienst naar 
tienergespreksgroep en/of ook van 
Wiebers naar Blue. 

Op de foto zien we een paar 
overstappers bezig met de 
voorbereiding van deze dienst. In 
de dienst gaan we meer van hen 
zien en horen. En ook de ouders 
denken mee. Het thema van dit 
jaar is ‘Op reis’. We wensen de 
kinderen en hun ouders/verzorgers 

een goede reis toe!
nieuwe leiding kindernevendienst

Zoals u hierboven kunt lezen 
stapt op 29 juni een flink aantal 
kinderen van de kindernevendienst 
over naar de tienergespreksgroep. 
Wij gaan ze missen als leiding, 

maar zij zijn daar echt aan 
toe. Gelukkig komen er ook 
weer nieuwe kinderen van net 
vier of alweer ouder bij de 
kindernevendienst bij. Dat is 
hartstikke fijn en daar verheugen 
we ons steeds weer over. 

De kindernevendienstleiding heeft 
ook wel echt versterking nodig 
als we elke week voor de twee 
leeftijdsgroepen (4-8 en 8-12 jaar) 
een eigen programmaatje willen 
aanbieden. Lees meer op pagina 
14.

Tienergespreksgroep

Elke eerste en derde zondag van de maand zijn 
de tieners welkom om tijdens de dienst met ons 
in gesprek te gaan over een bijbels thema. We 
combineren doe-, denk-, luister- en lees-opdrachten 
om de jongeren op allerlei wijze te prikkelen.

In de afgelopen jaren zijn er een aantal 
keren gemeenteleden aangesloten tijdens de 
tienergespreksgroep. De jongeren hebben deze 
ontmoetingen als zeer waardevol ervaren. Deze 
ingezette lijn willen we graag voortzetten na de 
zomervakantie.

Heeft u een onderwerp, een opgedane ervaring of 
levensles welke u graag met de tieners zou willen 
delen dan horen we dit graag. Samen zullen we 
dan met u de tienergespreksgroep voorbereiden en 
nadenken over de vorm en de inhoud. Wij hebben zin 
in deze samenwerking.

U kunt zich opgeven bij Henrita Woudenberg 
(06 48156788 of henritaaalberts@gmail.com)
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Zomerfestijn

Helden

Zomerfestijn
Helden

DE PROTESTANTSE KERKENDE PROTESTANTSE KERKEN  
OOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGENOOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGEN  

ORGANISEREN SAMEN HETORGANISEREN SAMEN HET

13 SEPTEMBER 202513 SEPTEMBER 2025

PROGRAMMA

15.00 – 17.00 U – �� KINDERPROGRAMMA (4–-10 JAAR)

16.00 – 17.00 U – �� OUDER-MEETING

                              *ER IS OPPAS VOOR DE KLEINSTEN!*

17.00 – 17.30 U – �� VIERING MET DE ALLERKLEINSTEN (0-–4 JAAR)

17.30 – 19.00 U – �� GEZELLIG SAMEN ETEN!

19.00 – 22.00 U – �� PROGRAMMA VOOR TIENERS EN HUN

                               OUDERS/VERZORGERS

LOCATIE 
DORPSKERK SCHAARSBERGEN 
Kemperbergerweg 800, Arnhem

KOM JE OOK?
ALTIJD WELKOM, MAAR INSCHRIJVEN IS FIJN!
STUUR EEN MAIL NAAR: zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl

Iedereen kan een held zijn, groot en klein – ook jij!
We kennen allemaal de superhelden uit films: mensen met bijzondere krachten
die de wereld redden. Maar ook in het echte leven zijn er helden – mensen met
de moed en liefde om buitengewone dingen te doen. Wie is zo'n held voor jou?
Wat maakt iemand tot een held? En wat vertelt de Bijbel ons hierover? 

Zomerfestijn 13 september - “Helden!”

Ook dit jaar organiseren we samen met onze 
buurgemeente in Schaarsbergen een zomerfestijn 
voor alle jeugd. Dit keer is het thema: “Helden!” 

Iedereen kan een held zijn, groot en klein – ook jij!
We kennen allemaal de superhelden uit films: mensen 
met bijzondere krachten die de wereld redden. Maar 
ook in het echte leven zijn er helden – mensen met 
de moed en liefde om buitengewone dingen te doen. 
Wie is zo’n held voor jou? Wat maakt iemand tot een 
held? En wat vertelt de Bijbel ons hierover?

Op de poster hiernaast zie je het programma van het 
zomerfestijn!

De (groot)ouders/verzorgers van de kinderen en 
tieners zijn de hele dag welkom. 

We hopen jullie daar te zien en er samen een 
heldhaftige dag van te maken! Schrijf 13 september 
alvast in de agenda of geef je direct op door een 
mail te sturen aan: 
zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl

Johan Mentink, Muriël Denayer, Hanneke Monden en 
ds. Irene Pluim (organiserend comité vanuit de VBK)

Wiebers en Blue

In de hoop op mooi zomerweer hebben de Blue en de Wiebers op 6 
juni een sportieve buitenactiviteit gehad. Het weer viel een beetje 
tegen, maar tussen de buien door hebben we samen beachvolleybal 
gespeeld.

Het was een leuke wedstrijd 
voor elk die meedeed. Van zeer 
sportieve jongens tot gezellige 
meiden. Beachvolleybal mag je 
spelen met al je lichaamsdelen. 
Dus ook met de voeten, wat 
(vooral bij de jongens) in de 
smaak viel. Om de ballen van 
de grond te houden, kon er ook 
gedoken worden op het strand, 
waardoor vele met zand in de 
kleren weer thuiskwamen. Het was 
een geslaagde activiteit, wellicht 
volgend jaar weer (maar dan met 
een zonnetje).

De activiteiten van de Blue en de 
Wiebers zijn voor dit seizoen bijna 
klaar. We zijn (bij het lezen van 
dit blad) net op kamp geweest 
met 25 jongeren in ‘t Harde. 
Naast veel plezier en sportiviteit 
zijn we ook verdiepend met God’s 

nieuwe wereld bezig geweest. We 
hebben hiermee het seizoen mooi 
afgesloten.

In september pakken we de draad 
weer op. We wensen jullie een hele 
fijne vakantie!

(Mocht je graag als leiding willen 
meehelpen volgend jaar, dan zijn 
we daar heel blij mee, en horen we 
het graag) 

Jeugd en Jongeren
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Genieten van kleine dingen: een kleurrijke 
bloemenweide met zoemende bijen en hommels, 
zingende vogels in een tuin, de lach van een baby, 
spelende kinderen. Het kan mijn dag soms extra 
glans geven.
 
Geluk vind je soms in kleine dingen. En kleine dingen 
kunnen iets doen met een ander. Een lach, een arm 
om de schouder, aandachtig luisteren, een kleine 
attentie. Het kan de dag van de ander kleuren. 
Zo kan een klein steuntje in de rug mensen helpen 
om weer zicht te krijgen op een toekomst of uitzicht 
bieden in een financiële puzzel. 

Het Interkerkelijk Diaconaal Noodfonds Renkum en 
het Energienoodfonds bieden dit steuntje in de rug. 
Zij hebben tot doel mensen tijdelijk en eenmalig 
te ondersteunen waar gemeentelijke instanties dat 
op dat moment nog niet kunnen. Alle diaconieën 
uit de gemeente Renkum dragen hier aan bij. Meer 
informatie: https://noodfondsrenkum.nl/

Jannie van Doorn

Fairtrade en milieu-uitdagingen

Aan de voorgevel van de 
Vredebergkerk is zichtbaar 
dat we een Fairtradekerk zijn.  
Fairtrade is een vertrouwd label 
dat handel eerlijker maakt 
voor de mensen die ons voedsel 
verbouwen. Rechtvaardige handel 
en klimaatrechtvaardigheid 
zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

Fairtrade bestaat uit een 
wereldwijd netwerk van meer dan 
25 organisaties en drie netwerken 
van producenten, die allemaal 
samenwerken voor eerlijke, 
milieuvriendelijke handel. 
Hogere temperaturen, droogte, 
overstromingen, stormen, 
gewasziekten, bodemuitputting 
en ontbossing bedreigen de 
toekomstige voedselzekerheid 
wereldwijd. Miljoenen boeren 
leven al met de gevolgen van 
klimaatverandering, extreme 
weersomstandigheden en verlies 
van biodiversiteit. 

Een gezond, duurzaam milieu 
is cruciaal voor de boeren. Al 
te vaak zorgen ook oneerlijke 
toeleveringsketens ervoor dat 
boeren in armoede blijven leven 
en belemmeren ze efficiënte 
maatregelen om de klimaat- en 
natuurcrisissen aan te pakken. 
Boeren kunnen zich onmogelijk 
richten op klimaatbestendigheid 
als ze amper een leefbaar 
inkomen verdienen. Fairtrade werkt 
op meerdere fronten aan een 
oplossing voor boeren.

Met standaarden om de bodem- 
en waterkwaliteit te verbeteren, 
schadelijke chemicaliën te 
vermijden, ontbossing tegen te 
gaan, afval te beheren, de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen 
en de biodiversiteit te beschermen. 
Wanneer de marktprijzen laag zijn 
hebben de boeren profijt van de 
minimumprijs die ze krijgen.

Boeren kunnen hun vaardigheden 

en kennis vergroten door middel 
van technische ondersteuning, 
opleidingen en informatie 
over milieukwesties. Fairtrade 
ondersteunt en stimuleert 
agro-ecologische principes 
en voert campagne voor 
klimaatrechtvaardigheid. Carbon 
Credits geven boeren wereldwijd 
toegang tot koolstoffinanciering. 
Allemaal redenen om dit logo 
eens goed in de gaten te houden 
wanneer je boodschappen doet.

Werkgroep Groene Kerk,
Greet Visser-Schoon
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Het AZC in Oosterbeek gaat sluiten

Per 1 augustus aanstaande wordt het AZC aan de Nico Bovenweg 
gesloten. Voor die tijd zullen alle huidige bewoners naar een ander AZC 
verhuizen. Voor zowel medewerkers als bewoners is de komende tijd een 
spannende en onzekere tijd. 

Veel asielzoekers voelen zich thuis in Oosterbeek, kinderen gaan hier 
naar school. Het is afwachten in welk asielzoekerscentrum ze in juli 
terecht komen. We hopen en bidden dat ze op een plek komen waar ze 
zich snel weer thuis kunnen voelen.

Dit geldt ook voor de vaste bezoekers van onze kerkdiensten. Wij leven 
met hen mee en hopen dat er snel uitsluitsel zal zijn waar ze gehuisvest 
worden.

Jannie van Doorn 

Nieuwe kijk op 
tweedehands kleding

Velen weten de Vredebergkerk 
op donderdagochtend te vinden 
om kleding te brengen. Kleding 
die niet meer past, of van een 
overleden dierbaar persoon. Deze 
kleding brengen we twee keer 
per jaar naar Brakel van waaruit 
het via Movu Moldava naar 
Moldavië gebracht wordt. 

Nu we van half juli tot eind 
augustus tijdelijk stoppen met 
de inzameling van kleding een 
paar suggesties rondom recycling 
van schone, draagbare en 
onbeschadigde kleding. 

Als eerste denk ik dan aan de 
Kledingbank in Wageningen. De 
Kledingbank is er voor iedereen 
in en rond Wageningen die 
door omstandigheden niet in de 
gelegenheid is om (voldoende) 
kleding te kopen. Zij heeft een 
bestand van ongeveer 800 
klanten. Daar is kleding het hele 
jaar door welkom.

Er zijn ruilinitiatieven en 
dichtbij ook mogelijkheden om 
tweedehands kleding te kopen. Is 
er bij voorbeeld een kledingruiltas 
(swaptas) in uw buurt? Of 
kijk eens bij KrijgdeKleertjes 
Sterrenstof (www.krijgdekleertjes.
nl). Een andere mogelijkheid 
is Tweeds, een fysieke winkel 
voor tweedehandskleding in de 
Weverstraat. Zomaar een greep 
van initiatieven dichtbij. Er zijn 
vast meer opties.

Op deze manier blijft goede 
kleding gedragen worden, niet 
alles hoeft op transport naar 
Moldavië.

Jannie van Doorn

Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië

Het collectedoel voor het derde kwartaal 2025 heeft de ZWO-
commissie bestemd voor een project van Kerk in Actie in Moldavië.

Moldavië komt niet vaak in het nieuws. En als het zo is, dan is het 
meestal negatief. De politieke situatie is precair met buitenlandse 
invloed vanuit Rusland om hervormingen te blokkeren. En de oorlog 
in de Oekraïne is dichtbij. Bovendien is Moldavië het armste land van 
Europa.

Door werkloosheid en armoede werkt een groot deel van de 
beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen 
achter en hebben het moeilijk. Ouderen hebben geen sociaal vangnet 
en kunnen van hun kleine pensioen nauwelijks rondkomen. Kinderen 
zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor gaan ze niet 
regelmatig naar school en lopen een groot risico slachtoffer te worden 
van geweld en mensenhandel.

In de twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen 
kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen 
ontvangen zorg thuis. Onze financiële ondersteuning is hard nodig voor 
de organisatie Bethania om hun werk voort te kunnen zetten.

Bas van Helden
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Gezocht!

Al enkele jaren wil zij graag 
haar taak als penningmeester 
overdragen. Hoe lang moet zij 
wachten tot er een 
opvolg(st)er is?

Heb je een goede kijk op 
financiële zaken, gevoel voor 
cijfers, ben je accuraat en 
communicatief en wil je tijd 
vrijmaken voor jouw kerk? 

Praat dan eens met de huidige 
penningmeester Marianne van 
Helden (026 4821988).

Zij kan je er alles over 
vertellen. Een penningmeester 
behoeft geen ambtsdrager te 
worden.

Een vierjarige samen 
met een elfjarige in één 
kindernevendienstgroep, dat 
willen we toch niet?

Maar als er geen nieuwe 
mensen komen, dan zal dat na 
de zomer wel gebeuren.

Wil je mee doen of eerst alleen 
maar even kijken, neem dan 
contact op met Pertra Jonkers 
(a.petra.jonkers@gmail.com)

Feestavond

Na de inleiding door ds. Irene 
Pluim, die de avond aan elkaar 
praatte, begon de avond 
met kerkelijk-cabaretier Kees 
Posthumus en muzikant Juul 
Beerda. Op humorvolle wijze 
met soms een verwijzing naar 
de huidige tijd namen zij ons 
zingend met zevenmijls laarzen 
door de Bijbel, van Genesis 
tot Openbaringen. Met veel 
ruimte voor ons als publiek om 
enthousiast mee te doen, door het 
gebruik van soms onverwachte, 
bekende melodieën. Met een groot 
applaus werden Kees Posthumus 
en Juul Beerda bedankt.

Tijd voor een drankje en lekkere 
hapjes en daarna een ludieke 
pubquiz door de Oosterbeeks 
pubquizmaster Joost Borsboom 
met vragen over o.a. Oosterbeek 
en Wolfheze die beantwoord 
werden door veel divers 
samengestelde groepjes. 

Hierna sloot ds. Irene Pluim de 
avond af op een wijze zoals die 
op de laatste Kirchentag ervaren 
werd. Het was nu eenmaal geen 
feest in een kroeg maar in een 
kerk en dat verdient dan een 
kernachtige afsluiting op ‘licht-
liturgische wijze’. We zongen elkaar 

een mooi zegenlied toe, en daarna 
was er nog ruim gelegenheid om 
door te praten. 

Dank aan iedereen die 
bijgedragen heeft om deze avond 
tot een succes te maken!

Enkele enthousiaste bezoekers

Vrijdagavond 13 juni stroomde de Vredebergkerk vol met 
gemeenteleden. De kerkzaal was in theatersfeer door een 
omgebouwd liturgisch centrum, sfeervolle verlichting, mooie 
bloemboeketjes en passende inrichting met statafels. Een avond 
met ontspanning en verbinding, iets samen te doen en te genieten 
van het gebak bij koffie/thee en hapjes bij fris of iets anders, 
zelfgemaakt door gemeenteleden.
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Kirchentag: Twee bezoekers vertellen

De Kirchentag is een evenement dat elke twee 
jaar georganiseerd wordt in een grote stad 
in Duitsland, dit jaar van 30 april tot en met 
4 mei in Hannover. In die vijf dagen vonden 
ongeveer 1.500 samenkomsten plaats, vooral in 
het centrum van Hannover en op het terrein van 
de Messe (vergelijkbaar met de jaarbeurshallen). 
Kerkdiensten, Bibelarbeit (bijbelstudie in 
verschillende vormen), podiumdiscussies, lezingen, 
theater/cabaret, samen zingen, muziek, dans enz. 

Er kwamen ongeveer 100.000 mensen op af, vooral 
Duitsers natuurlijk. Het was heel goed georganiseerd, 
aan alles is gedacht.

De ondersteuning was geweldig; overal zag ik 
padvinders en andere vrijwilligers die zorgen dat 
alles in goede banen geleid wordt; er was een 
schoolgebouw beschikbaar waar wij sliepen en ons 
ontbijt kregen, ook daar waren veel vrijwilligers 
aanwezig. Het openbaar vervoer was gratis voor de 
deelnemers, dit was een groot gemak.

Mijn indrukken:
‘We zijn niet alleen’: in Nederland krimpen de kerken 
al jaren en dat zal in Duitsland ook wel zo zijn, maar 
het bezoekersaantal laat zien dat er nog steeds 
heel veel betrokken Christenen zijn. De openings- en 
slotvieringen waren op twee grote pleinen in de stad 
die helemaal vol stonden met mensen.

Ook jeugd en jongeren: waar wij soms pessimistisch 
zijn over de betrokkenheid van jeugd, jongeren en 
jonge gezinnen zagen we hen hier wel, dus met het 
juiste programma kunnen we hen als kerk nog steeds 
aanspreken. Uit een discussie die ik meemaakte: 
de oudere generatie wil graag het geloof en de 
ervaringen overdragen naar de jongere, dus zoek en 
organiseer gelegenheden om dat mogelijk te maken. 
Dat is ook iets voor onze gemeente om over na te 
denken.

Henk Romein

De Kirchentag is een enorm gebeuren, waarin je 
spiritualiteit op allerlei manieren kunt beleven 
(muziek, gesprekken, pelgrimeren, noem maar op). 
Indrukwekkend en inspirerend. Maar ook kun je 
er de verbinding van de Duitse Evangelische kerk 
met de maatschappij ervaren. 

Alle onderwerpen vinden er een plek: (geo)politiek, 
rechtsradicalisme, oorlog en vrede (Gaza, Oekraïne), 
gender, energie, klimaat, slavernij, AI, etc. In 
bijbelstudies, discussie-bijeenkomsten, concerten, tal 
van andere bijeenkomsten en op de enorme markt 
met stands van allerlei organisaties. 

Door een gesprek met een bezoeker werd ik op het 
spoor gebracht van de bijzondere aanleiding van 
deze grote betrokkenheid. De eerste Kirchentag, 
in 1949, was namelijk een reactie op het gebrek 
aan verzet van de Duitse kerken tegen het 
nationaalsocialisme. En werd besloten om deze niet 
door kerkbestuurders te laten organiseren maar 
door een lekenbeweging, om er zo voor te zorgen 
dat de kerk zijn voelhorens naar buiten goed open 
heeft staan en kan reageren op maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

Heel bijzonder om dit kerkelijk engagement zo 
structureel vorm te geven: het aantal bezoekers 
was in die eerste jaren heel hoog. En sindsdien is 
de Kirchentag elke 2 jaar gehouden en is die link 
heel stevig gezien de vele prominenten die actief 
bijdragen aan deze Kirchentag: bijvoorbeeld de 
Duitse president Steinmeier, Luisa Neubauer (‘de 
Duitse Greta Thunberg’), bestuurders van werkgevers/
werknemers en klimaatonderzoekers. 

Benieuwd geworden? Voor wie er iets van wil beleven: 
https://www.kirchentag.de/live

Leen van Doorn

Een uitgebreid verslag van deze Kirchentag met ook 
bijdragen van Irene, Jannie en Martine vindt u op 
onze website.



Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG ON-
DERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens

Uw advertentie 
hier? 

Neem contact op met 
de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de 
contactgegevens



Geluk

het idee van

vanzelfsprekend geluk

staat me tegen

want niemand is zeker

van zon in het leven

niemand is zeker

van regen

deel je eigen stralen

met de grijze verhalen

zie in de ander

’t verlangen

en als tegenslag

jou overkomt

durf dan deeltjes

terug te ontvangen

Inge Zwerver(Wadwicht)
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Zondag 29 juni: overstapdienst, collecte voor De 
Vrolijkheid
Stichting de Vrolijkheid maakt kunst op Nederlandse 
asielzoekerscentra (azc), samen met kinderen, tieners, 
jongeren en de families die daar wonen. 100 creatieve 
workshops worden elke week op azc’s door heel het 
land georganiseerd. De Vrolijkheid doet dit al meer 
dan 20 jaar. 

Opgroeien op een azc is niet altijd even makkelijk. 
De tijd lijkt er soms stil te staan. Met dans, theater, 
muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert 
de Vrolijkheid in de ontwikkeling en veerkracht van 
jonge azc-bewoners. Om een ervaring te geven die 
een leven lang van toegevoegde waarde kan zijn.
Kunst is een middel om je talenten te ontdekken, je 
verhaal te vertellen, even uit je situatie te stappen 
en je eigen identiteit te vormen. De Vrolijkheid vindt 
dat iedereen die opgroeit in Nederland recht heeft 
op creativiteit, dus ook als dat opgroeien toevallig op 
een azc gebeurt.

Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en een 
luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

29 juni 16.15-17.00 Oude Kerk Zingen voor de Vrede Irene Pluim
8 juli 16.00 Vredebergkerk Zomerinstuif Rika Gerritsen
13 juli 17.00 Oude Kerk Zomerconcertje, Blaaskwintet Rigoletto Maartje Stolwijk
22 juli 20.00-

22.00
Open Hofkerk 
Kampen

Kerkasiel Kampen Martine Nijveld

27 juli 16.30 Oude Kerk Taizéviering Agnes Schok
10 augustus 17.00 Oude Kerk Zomerconcertje, Janneke de Vries, blokfluit 

en Arie Vonk, (kist)orgel
Maartje Stolwijk

12 augustus 16.00 Vredebergkerk Zomerinstuif Rika Gerritsen
24 augustus 16.30 Oude Kerk Taizéviering Agnes Schok

A
ge

nd
a

Zondag 6 juli: stop kinderarbeid in de visserij in 
Ghana
In Ghana werken naar schatting 20.000 kinderen en 
jongeren onder dwang in de visserij. Kinderarbeid is 
verboden, maar de wet wordt te weinig gehandhaafd. 
In arme vissersplaatsen moeten kinderen vaak al 
jong meewerken. Zeker als zij niet naar school gaan, 
zijn ze een makkelijke prooi voor handelaren, die hen 
soms tegen betaling en onder valse beloften bij hun 
families weghalen. 

Challenging Heights zet zich in om kinderen die 
onder dwang in de visserij werken, te bevrijden, 
op te vangen en te herenigen met familie. Door 
voorlichting wil men nieuwe uitbuiting voorkomen. 
Via kinderrechtencomité’s, kinderclubs en voorlichting 
aan traditionele en religieuze leiders worden inwoners 
van vissersplaatsen bewust gemaakt dat kinderarbeid 
schadelijk en verboden is. En dat onderwijs de beste 
manier is om uit de spiraal van armoede te komen. 
Gezagsdragers worden getraind om de wet te 
handhaven, zodat mensen die kinderen aan het werk 
zetten gestraft worden.
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Vredebergkerk
Van Toulon van der Koogweg 3
6862 EB Oosterbeek

Oude Kerk
Benedendorpsweg 134
6862 WP Oosterbeek

Ds. Irene Pluim
026 8441 279
ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
 
Werkgebied: ten zuiden van de Utrechtseweg en 
adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek. 
Vrije dag: woensdag

Ds. Martine Nijveld
06 1673 3742
ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Werkgebied: ten noorden van de Utrechtseweg en 
adressen in Wolfheze. 
Vrije dag: woensdag

Kerkelijk Bureau
026 3333 094
kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Postbus 26, 6860 AA, Oosterbeek

Bezoek: van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB, 
Oosterbeek; op donderdag 10.00 - 11.30 uur 

Kerkenraad
Voorzitters: mw. Cathrien Batterink 
(06 2319 6159) en dhr. Pieter Stolwijk  (06 2346 0068)

Scriba: mw. Jenneke Bal-Oosterbeek (06 2503 7321; 
scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Beheer
Voorzitter: dhr. Kas Klein (026 3336 756)
Secretaris: mw. Heleen Wiersema-Groenveld 
(06 2731 8964; kerkrentmeester.secretaris@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 60 RABO 0373 7266 86 t.n.v. CvK Prot. 
Gemeente Oosterbeek-Wolfheze

Kerkgroep Communicatie
Coördinator: mw. Andrea Gnoth (06 4000 4144; 
communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diensten en Vieringen
Coördinator: vacature 
(diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter: mw. Hannie Nusselder (026 3342 296; 
diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Secretaris: dhr. Gerard Groot Zwaaftink 
(026 7370 410; diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze 

ZWO (Zending, Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter: dhr. Gerard Batterink (06 4235 6712; 
zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Bijdragen: NL 87 INGB 0004 9753 30 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO

Kerkgroep Jeugd
Coördinator: vacature 
(jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Kerkgroep Pastoraat
Secretaris: mw. Nanda Jansen (06 1387 4349; 
pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente 
mw. Anne Veenstra (06 4280 3204; anneveenstra.
vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

De redactie doet zijn uiterste best om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. Hebt u toch nog vragen, laat het de redactie 
weten.
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bijEen is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze. 
Komend nummer loopt van 4 september t/m 30 oktober 2025. Inleveren kopij 
uiterlijk 20 augustus om 20.00 uur aan kerkblad@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl. De 
redactie behoudt zich het recht voor lange stukken in te korten. Giften: NL38 RABO 
0373 7266 94, Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze Kerkblad. Redactie: Jannie van 
Doorn, Anneke Kardol, Joep Boonekamp - van Lit, Hannie Luiten, Joke Weening 
Drukker: Editoo.

Zondagsbrief: zondagsbrief@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl (webredactie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl)

Inloophuis maakt 
paasstukjes

Kerkdiensten

Zondag 29 juni 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld, 
overstapdienst 

Zondag 6 juli 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
Revd D.J. de Vries

Zondag 13 juli 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. M.E. Nijveld

Zondag 20 juli 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
mw. B. Elenbaas, Oosterbeek 

Zondag 27 juli 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld  

Zondag 3 augustus 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. M.E. Nijveld, Avondmaal  

Zondag 10 augustus 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim 

Zondag 17 augustus 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim 

Zondag 24 augustus 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. K.A.E. de Waard, Doorwerth

Zondag 31 augustus 2025
Vredebergkerk, 10.00 uur, 
ds. I.M. Pluim

Zondag 7 september 2025 
Vredebergkerk, 10.00 uur,
ds. I.M. Pluim 

De diensten in de Oude Kerk en de 
Vredebergkerk worden uitgezonden 
via de kerktelefoon; en via internet: 
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek en op 
Vredebergkerk / Oude Kerk 

Andere diensten of vieringen:
Het Schild: elke eerste zondag van 
de maand om 19.00 uur

Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)

De Molenberg: elke tweede dinsdag 
van de maand om 10.45 uur

De Sonnenberg: elke eerste 
donderdag van de maand om 18.30 
uur 

Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken) 

Remonstrantse Kerk: elke 
vrijdagmiddag van 12.00 - 12.20 uur 
Coventrygebed (Raad van Kerken)

Dauwtrappen op
Hemelvaartsdag Leesplanken

Tuinhoveniers bij de 
Vredebergkerk


